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Ik werk ruim dertig jaar als docent en hoewel schilderen mijn grootste 
passie is, komt het lesgeven op een goede tweede plaats. Wat schilderen 
betreft heb ik een brede interesse.  
 
Ik houd van verschillende technieken en genres, zowel van stillevens, 
portret, model, landschap als van abstract werk. Het feit dat ik zelf een 
brede smaak heb helpt bij het lesgeven. Mensen leren niet schilderen zoals 
ik zelf schilder, maar op de manier die het beste bij hen past. Van jongs af 
aan ben ik bezig geweest met schilderen, textiele werkvormen en 
handvaardigheid. Als kind van de jaren 60 ben ik opgegroeid met 
beeldende expressie, destijds bestond dat vooral uit experimenteren met 
materialen, vorm en kleur. Toen ik later een periode in Parijs woonde en 
musea en galeries bezocht werd ik steeds nieuwsgieriger naar de teken- 
en schildertechnieken.  
 
‘’Hoe teken je een model of portret? Hoe kun je iets ruimtelijks, naar de 
waarneming, in het platte vlak op papier of doek weergeven?’’  
 
Dit heeft toen geleid tot het volgen van een schilderopleiding bij een 
particulier Atelier in Parijs. Later heeft het een vervolg gekregen en heb ik 
de Masterstudie aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst in 
Groningen afgerond. 
 


