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Vanaf 2016 geef ik keramiek cursussen op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend en -avond in de Ludinge te Zuidlaren voor de 
Volksuniversiteit Zuidlaren.  
 
Ik ben woonachtig in Sappemeer (gemeente Midden-Groningen) en als 
beeldend vormgever ben ik al meer dan 25 jaar aan het creëren, 
hoofdzakelijk met het materiaal klei. Klei blijft nog steeds mijn favoriete 
materiaal en daagt mij uit  beelden/objecten te maken in een vorm van een 
schaal, mens & dierfiguur en/of abstracte vormen. Het blijft mij fascineren!  
 
Tien jaar geleden heb ik besloten om mijn kennis en passie met het 
materiaal klei te delen met mensen, die ook graag willen werken met dit 
medium.  
 
‘’Wat is er mooier dan de diversiteit van keramiek te laten ervaren met het 
doorgeven van de basistechnieken, waarna je daarna zelf aan je eigen 
ideeën kunt gaan “bouwen met klei” 


