
Tafel van de Burgemeester 
Kunst uit Recycling 

Lida Woudman-Pila Nieto 

Lida Woudman-Pila Nieto (Ecuador) werd op 9   
november 1958 geboren in Santo Domingo de los  
Colorados in Ecuador. Via lange omzwervingen 
kwam Lida samen met haar Nederlandse echtge-
noot in Vries terecht. Waar het echtpaar een huis 
kreeg toegewezen. Was Lida op jonge leeftijd al 
heel creatief met het maken van kleding uit lappen 
stof. In Nederland bepaalden de in het verleden 
opgedane kennis en vaardigheden Lida’s huidige 
interesse voor het maken van iets uit…niets: een 
steen,  stukje hout, krantenpapier, plastic, glas, of 

een blikje. Wij lopen eraan voorbij, of gooien het 
weg.  Lida pakt(e) de materie op. Letterlijk: een 
stukje zand-geslepen glas van het strand, een blikje 
uit de vuilnisbak, wat steentjes van een oprit. Het 
bleek een gouden greep. Het glas werd netjes ge-
rangschikt, de steentjes geordend en de blikjes          
getransformeerd tot exclusieve damestassen. Kom 
er maar eens op en ga aan de slag. Dát deed Lida. 
Het resultaat ligt voor u in al haar kleur en variatie. 
Afval kan glanzen. Wie dat eenmaal (in-) ziet, weet 
genoeg. 

Zelf doen, in 8 stappen van  
restmateriaal kunst maken!  
Stap 1: Ga lekker buiten wandelen en zoek stenen 
in allerlei vormen en maten. In de natuur of op  
vakantie vind je vaak de mooiste stenen. Mooi om 
als decoratie neer te leggen, maar nog leuker om 
ze te beschilderen! 
Stap 2: Kijk in je eigen omgeving of er nog           
materiaal is dat je niet gebruikt? Dit kun je als   
achtergrond en voor de details gebruiken.           
Bijvoorbeeld een plankje hout, stuk karton, stukje 
fietsketting, een oud dienblad of fotolijstje.         
Eigenlijk kun je alles hergebruiken = recycling.  
Stap 3: Maak alles even schoon. Stenen kun je was-
sen en laten drogen, een plankje of stukje ketting 
even met een doek/borstel schoonvegen, etc. 
Stap 4: Het kan handig zijn om met verf eerst een 
(witte) basis laag aan te brengen, even laten      
drogen.  
Stap 5: Inspiratie kun je overal vinden. Bijvoor-
beeld via het internet (zoekterm: stenen beschil-
deren of happy stones) maar ook in je eigen omge-
ving (een foto of een plaatje uit de krant kan als 
voorbeeld dienen). 
Stap 6: Bedenk wat je gaat maken. Teken met   
potlood jouw idee/ontwerp op de stenen.  
Stap 7:  Plak de stenen (met lijm/lijmpistool) op de 
achtergrond en beschilder de stenen. 
Stap 8: Verf of spuit vervolgens wat transparante 
lak over de beschilderde stenen om de verf te   
fixeren of een mooie glanslaag aan te brengen.  

Wat heb je nodig?  
Potlood voor het schetsen 

Kwasten/penselen om te schilderen 

Plakkaatverf of acrylverf 
Pattex houtlijm of een lijmpistool 

Transparante lak (spuitbus) 
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https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=30609&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fses-plakkaatverf-6-kleuren%2F1004004007096474%2F&name=Verf
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=30609&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Facrylverf-set-in-tubes-75-ml%2F9200000021207488%2F&name=Verf


Voor wie is de tafel van de burgemeester bedoeld? 
Deze tafel heeft de burgemeester beschikbaar gesteld voor 
het vertellen van verhalen en is bedoeld voor iedereen.  
 
Verhalen 
Persoonlijk verhalen die gaan over het succes van culturele 
avonturen die een mooie ervaring opleveren. Over weer 
meedoen, over je welkom voelen, over trots zijn, over        
inspireren, over verbinden, over zichtbaar zijn. Waardevolle 
momenten, dit noemen we ook wel culturele pareltjes. 
 
Verbinden  
Wij zijn op zoek naar de verhalen en beelden die verbinden. 
Die gaan over de impact van een bijzonder moment, een   
fascinatie, een cultureel project. Leg vandaag vast wat voor 
jou schitterend is, laat je zien en horen! Bijvoorbeeld door het 
vertellen van een verhaal, maken van foto’s, uitvoeren van 
een dans, creëren van een beeld of het schrijven van een  
gedicht.  
 
Heb jij of ken jij iemand die een persoonlijk verhaal heeft en 
dit door middel van een kunstzinnige uiting vertelt of           
uitbeeldt? Geef het even aan ons door: 
mail cultuurkeet@tynaarlo.nl 

 


